
 

 
 
 

 

Theresa - Benedetto 
 

 
 

Uittreksel uit de Getijden, 
 
In de oude getijden, was er met matines, de mooie 
teksten van de Kerk, die betrekking hadden op de 
heilige die die dag gevierd werd. 
 
Dit citaat uit de geschiedenis van Benedetto is 
hiervan een mooie illustratie. 
 
Het is het soort tekst dat men met matines kan 
terugvinden. 
 
 “Volgens Gregorio, 
 
Het leven van Benedetto uit Nursie werd 
beschreven door de grote paus Gregorio in 
593-594, ongeveer 30 jaar na zijn dood. Het gaat 
niet om een biografie in de moderne zin van het 
woord, maar een HAGIOGRAFIE. Gregorio laat 
met Benedetto een voorbeeldig man zien. De 

 



 

uitzonderlijke feiten krijgen een grote plaats in zijn 
verhaal.  Dat het voor Grégorio gaat om te tonen 
hoe CHRISTUS een hart dat zich geeft vat, zijn 
kracht straalt, de Kerk onderricht en heiligt 
doorheen een vriend.  Gregorio is geen historicus 
in de moderne betekenis van het woord, hij schrijft 
over geestelijke realiteiten, en hij stelt ons een leer 
voor middels een selectie korte verhalen uit het 
leven van Benedetto. Deze tekst lezen leidt tot het 
zien, het aanraken van het werk van God, de actie 
van de heilige geest in het hart van een mens. 
Vandaag erkennen we graag op het gezicht van de 
heiligen, de sporen van onze eigen strijden; we 
zijn gevoelig voor hun kwetsbaarheid en hun 
dwalen. Op dat moment lijken ons nabij, geweven 
uit dezelfde menselijke stof, en hun deugden lijken 
ons toegankelijk. 
 
Het leven van Benedetto 
Inleiding, door Gregorio : “Alles achterlaten voor 
Jezus.” 
 
Er was een man van heilig leven, Benedictus 
gezegend door genade en door naam. 
 

 



 

Van jongs af aan bezat hij een hart dat een oude 
man waardig was (in wijsheid). Geboren in een 
goede familie in Nursia, werd hij naar Rome 
gestuurd om literatuur te studeren. Maar hij 
besefte dat dit een gelegenheid was om in een 
afgrond te vallen. Daarom verliet hij de studie van 
de literatuur en zocht hij een weg naar een heilig 
leven. Zo trok hij zich terug, volleerd in geletterde 
onkunde, en wijze eenvoud. 
 
Bron: internetsite van de abdij ABBAYE DE 
JOUARRE 
 
 https://www.abbayejouarre.org/accueil 
 
 
“9. Stel u zich dan voor dat er in onze ziel een 
paleis schuilt van immense rijkdom, geheel 
gebouwd van goud en edelstenen, werkelijk 
waardig van zo’n Heer, en dat de schoonheid van 
dit bouwwerk van u afhangt; dit is waar, want er is 
geen mooier bouwwerk dan een mooie ziel vol 
deugden; hoe groter de deugden, hoe meer de 
juwelen schitteren; in dit paleis woont deze grote 
Koning die ermee instemt onze vader te zijn; hij 

 



 

zetelt op een troon van de hoogste waarde, 
namelijk uw hart.” p. 202. 
 
– 
Ik meen dat Theresa zei dat God een goede 
werkgever was. Maar ben de referentie wat kwijt. 
 
– 
 
Ze zei dat het leven op aarde was zoals een 
verblijf in een slechte herberg. 
 
De Kerk beschouwt de wereld overigens als een 
‘tranendal’ (zang Salve Regina). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

 

Thérèse - Benoît 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 
 

 

Médaille de st. Benoît - (https://www.holyart.fr/articles-religieux/) 
 
 
 

Extrait de l'office. 
Dans l'ancien office (“la liturgie des heures”), il y 
avait à matines, de beaux textes de papes ou 
saints, concernant le saint fêté le jour en question. 
 

 



 

Cet extrait de l’histoire de saint Benoît en est une 
bonne illustration. 
C'est le genre de texte qu’on pourrait retrouver à 
matines. 
 

“D’après st Grégoire 

La VIE DE SAINT BENOÎT de Nursie fut rédigée 
par le Pape saint Grégoire le Grand en 
593-594, soit environ 30 ans après sa mort. Il 
ne s’agit pas d’une biographie au sens 
moderne du mot mais d’une HAGIOGRAPHIE. 
Saint Grégoire nous présente d’abord en 
Benoît un modèle de sainteté. Les faits 
merveilleux tiennent une grande place dans le 
récit. C'est que, pour saint Grégoire, il s’agit de 
montrer comment  le CHRIST saisit un 
cœur prêt à se donner et manifeste sa 
puissance, enseignant et édifiant l’Église à 
travers son ami. Saint Grégoire n’est pas 
historien au sens moderne, c’est un auteur 
spirituel qui nous présente une doctrine à 
travers la sélection de courts récits de la Vie 
de Benoît. Lire ce texte conduit à voir, presque 
à toucher l’œuvre de Dieu et l’action du saint 
Esprit dans le cœur d’un homme. Aujourd’hui 
nous aimons retrouver sur le visage des saints 

 



 

la trace de nos luttes, nous sommes sensibles 
à leurs tâtonnements et à leurs échecs. Alors 
ils nous paraissent plus proches, tissés de 
cette même pâte humaine et leur vertu semble 
plus accessible. 

La vie de st. Benoit 
Introduction, par saint Grégoire : “tout quitter 
pour le Christ”. 

Il y eut un homme de sainte vie, Benoît - 
BENEDICTUS - béni par la grâce et par le nom. 

Dès le temps de sa jeunesse, il portait en lui 
un cœur digne de celui d’un vieillard (par la 
sagesse). Issu d’une bonne famille de Nursie, 
on l’envoya à Rome pour s’y livrer à l’étude 
des lettres. Mais il s’aperçut que c’était 
l’occasion de tomber dans l’abîme des vices. 
Méprisant donc l’étude des lettres, il se mit en 
quête d’un genre de vie sainte. Il se retira 
donc, savamment ignorant et sagement 
inculte.” (extrait, volleerd in geletterde 
onkunde, en wijze eenvoud) 

Source : Site internet de l’ABBAYE DE JOUARRE - 
https://www.abbayejouarre.org/accueil 

 

 



 

 

 

Thérèse d’Avila, Le chemin de la perfection, 
Artège poche, Paris, 2018, 312 pages. 

“9, Imaginons donc qu’il y a en nous un palais 
d’une immense richesse, construit tout en or et en 
pierres précieuses, enfin, digne d’un tel Seigneur, 
et que la beauté de cet édifice dépend de vous; 
c’est vrai, car il n’est plus bel édifice qu’une âme 
pure et pleine de vertus; plus elles sont grandes, 
plus les pierreries resplendissent; dans ce palais 
habite ce grand Roi qui consent à être notre père; 
il se tient sur un trône de très haut prix, qui est 
votre cœur.” p. 202 

– 

Je pense que ste. Thérèse a dit que Dieu était un 
bon employeur. Mais j’ai plus trop la référence. 

– 

 

 

 

 

 



 

 

 

Elle a dit que la vie sur terre était comme un séjour 
dans une mauvaise auberge. 

 

 

L’Église considère d'ailleurs le monde comme une 
‘vallée de larmes’ (cantique Salve Regina).  

 

 

 

 



 

 

 

 

Abdij van Park. 

 

Charles de Thibault - www.bleu2.eu - février 2026. 
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